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Je ziet het regelmatig gebeuren. Verbazing in de ogen van een kind. En van verbazing al snel naar
verwondering. Verbazing, verbijstering en/of verwondering liggen dicht bij elkaar. Verwondering associéren
we vaak met jonge kinderen. Wij zien op school een schittering als kinderen iets nieuws leren, een ontdekking
doen. U herkent wellicht de opwinding van een kind dat een nieuw dier in de dierentuin ontdekt. Deze pure,

onbevangen verwondering. lets waar we als volwassenen soms van kunnen leren.

Dit jaar zijn wij thuis druk bezig met een opvoedkundige ontwikkeling. Eéntje die regelmatig terugkomt. Met
vallen en opstaan. Letterlijk. Onze jongste heeft na de vorige zomer zijn fiets ontdekt. Na het verdwijnen van
de zijwieltjes, was het tijd voor een upgrade van de fiets. Er stond nog een grotere in de garage, en hij dacht
wel toe te zijn aan dle zwarte fiets. Zo gezegd, zo gedaan. En al snel wilde hij alsmaar verder en verder
fietsen. Voor het eerst kwamen we begin dit voorjaar op een weggetje waar hij eerder wel eens geweest was,
maar toen nog achterop de fiets. In eerste instantie natuurlijk veel te ver weg om op zijn zijwiel fietsje
naartoe te crossen, maar nu op de grote, kon hij dat
eindelijk bereiken. Al fietsend ontstond er een

gesprekje. Althans, een monoloog:

“Je had geljjk. Dit weggetje ken ik al.... Hoi wilde
ganzen, hoi rotganzen (dat krijg je als er een vogelthema in
de klas is geweest, dan zie je nooit meer zomaar een ‘vogel’ of

zomaar een ‘gans’)...

Wat is het hier mooi zeg...ik was vergeten hoe mooi

het hier was...

Jezus roept ons op om te worden als kinderen. Wat bedoelt Hij daarmee? Kinderen hebben een natuurlijke
verwondering en nieuwsgierigheid. Ze zien de wereld met open ogen en een open hart. Ze zijn enthousiast
over de kleinste dingen en kunnen zich verwonderen over de schoonheid van Gods schepping. Als
leerkrachten hebben we het voorrecht om dagelijks met kinderen te werken en hun verwondering te zien.
Maar hoe vaak nemen we de tijd om zelf die verwondering te ervaren? We zijn misschien te druk, gestrest of
gefocust op onze verantwoordelijkheden. We nemen als volwassenen niet altijd de tijd om stil te staan en ons
te verwonderen over de wereld om ons heen. Maar Jezus nodigt ons uit om die kinderlijke verwondering

terug te vinden.
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Het is bijna Pasen, het feest van de opstanding. Het is een verhaal vol verwondering en hoop. Denk eens aan
de vrouwen die op de ochtend van Pasen naar het graf gingen en ontdekten dat de steen was weggerold en
het graf leeg was. Hun verwondering en verbijstering moeten enorm zijn geweest. In Lucas 24:5-6 lezen we:
"De vrouwen werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. Maar de mannen zeiden tegen hen: 'Waarom
zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet, Hij is opgewekt.' Je kunt helemaal meevoelen hoe die

vrienden van Jezus eerst verbazing, dan verbijstering en uiteindelijk verwondering ten deel vallen.

Het Paasevangelie herinnert ons eraan dat verwondering niet alleen hoeft te gaan

over de natuur. De opstanding van Jezus is het grootste wonder van allemaal. Het

De engel richtte zich
tot de vrouwen en zei:
“Wees niet bang, ik

is een gebeurtenis die ons uitnodigt om met de ogen van een kind te kijken, vol

verwondering en geloof. Het lijdens- en opstandingsverhaal zit vol verbazing, weet dat jullie Jezus,
de gekruisigde, zoeken.
met verbijsterende momenten. Van de manier waarop het laatste maal verliep, Hij is niet hier, Hij is uit
de dood opgewekt.
het verraad van Judas, Simon van Cirene die plotseling het kruis moet dragen, de (Mattheus 28)

hoofdman bij het kruis, de misdadiger aan het kruis, Pilatus, Herodes, de verbazing

over het lege graf...

Iedere scene hiervoor eindigt in verwondering. Verwondering over het verloop van deze geschiedenis. Het
offer. Ook voor mij? Ja ook voor jou. Laten we onszelf eraan herinneren dat verwondering niet alleen voor
kinderen is. Het is iets wat we allemaal kunnen koesteren en delen. We kennen het Paasverhaal wellicht door
en door, en daardoor raak je misschien niet meer zo verbaasd. Misschien lukt het dit jaar wél weer, om je te
verwonderen over het grote wonder van Pasen. En dan zeg je misschien: wat is dat hier mooi... Tk was

eigenljjk vergeten, hoe mooi het wel niet was....

In de afgelopen periode is alleen Ezra ingestroomd in groep 0b. In de volgende maanden verwachten we nog
veel meer kinderen. Ezra: van harte welkom op onze school! Nevyn Stijsiger uit groep 7a gaat ons een jaartje
eerder verlaten. Op het Coornhert Junior is na de zomervakantie een interessant plekje voor hem

vrijgekomen. Nevyn: alvast veel plezier op je nieuwe school.

Belangrijk personeelsnieuws onder dit kopje. Juf Aletta heeft aangegeven te stoppen met werken. Op dit
moment is dat even teveel. We gaan Aletta als collega enorm missen. Tegelijkertijd hebben we ook begrip

voor deze keuze. We wensen haar alle goeds en zegen!

In de afgelopen weken hebben we meerdere sollicitatiegesprekken gehad. Daaruit hebben we sowieso al één

nieuwe collega kunnen benoemen! Voor één van de kleutergroepen komt Anouska Rijsdijk, woonachtig in
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Lekkerkerk, ons team versterken. We zijn dankbaar en blij met deze benoeming en wensen Anouska alvast

een fijne tijd op onze school.

Ieder jaar is het weer een hele puzzel om de groepenverdeling te maken. Dit schooljaar hebben we weer een

aantal keuzes moeten maken. De ene ligt voor de hand, de andere is wellicht nieuw. Op het moment van

schrijven is het nog niet helder hoe de kleutergroepen er precies uit gaan zien. Op basis van het aantal

aangemelde kinderen en het aantal kinderen wat al dan niet naar
groep 3 gaat, zullen we zo snel mogelijk na de meivakantie bekijken
hoe we deze vijf groepen precies samenstellen qua leerjaren. De
combinatie verdeling hiernaast is dus een ‘concept’. U kunt van ons
aannemen dat we er alles aan hebben gedaan om zoveel als mogelijk
groepen intact te houden en hele grote groepen of bijzonder lastige

combinatiegroepen te voorkomen. Een kleine uitleg:

*: de huidige leerlingen in leerjaar 2 worden volledig opnieuw verdeeld over de
twee nieuwe groepen 3. Zo zorgen we voor twee nieuwe, uitgebalanceerde
groepen voor de komende jaren. U wordt hier later nog over geinformeerd.

**: de huidige groep 6b van 17 leerlingen, wordt gecombineerd met het ‘restje’
van 10 leerlingen uit groep 7b. Hun vrienden van groep 8b nemen dit
schooljaar afscheid, een groepje van 10 kinderen kunnen we zo niet

doorzetten. De combi met de huidige 6b ligt dan voor de hand.

Oa-1a
Ob-1b
1b-2b
1c-2c

2a

3a*

3b*

4a
4b-5a
5b-6b
6a

7a
7b-8b**
8a
Plusklassen (meerdere groepen)

***: yolgend schooljaar werken we met één ISK minder. De verdeling Junior/Senior houdt op te bestaan. De groepen zijn

daarvoor te klein geworden. Dat is met de wetenschap van nu.

De personeelsverdeling komt in een volgende nieuwsbrief. Die is op moment van schrijven nog niet definitief.

Mocht u vragen hebben m.b.t. de groepenverdeling (het schema op deze pagina), dan kunt u die voor 1 juni

stellen.
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Schoolvakanties:
Herfstvakantie

Vrije middag voor kerstvakantie
Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Goede vrijdag en Pasen

Vrije middag na koningsspelen
Meivakantie (incl. koningsdag en 5 mei)
Hemelvaart

Vrije middag voor Pinksteren
Pinksteren

Vrije middag voor zomervakantie
Zomervakantie

Studiedagen

Studiedag (1e dag na zomervakantie)
Tweedaagse team

Studiedag PCPO

Studiedag

Studiedag

Studiedag

Studiedag

Studiemiddag

18-10-2025 tot en met 26-10-2025
19-12-2025

20-12-2025 tot en met 4-1-2026
14-2-2026 tot en met 22-2-2026
3-4-2026 en 6-4-2026
24-4-2026

25-4-2026 tot en met 10-5-2026
14-5-2026 en 15-5-2026
22-5-2026

25-5-2026

17-7-2026

18-7-2026 tot en met 30-8-2026

1-9-2025

9-10-2025 en 10-10-2025
27-10-2025

25-11-2025

27-1-2026

13-2-2026

16-4-2026

17-6-2026

¥
(%N
&

29

Vakantierooster

In de drie jaar voor de uiteindelijke oplevering van de nieuwe Ark, proberen we een jaarlijkse sponsoractie te

organiseren. In de week na de meivakantie worden alle kinderen geinformeerd, geinspireerd en gemotiveerd

om aan de slag te gaan met de actie ‘Varkentjes Wassen’. Het is simpel in zijn eenvoud:

"Alle kinderen krijgen een kraskaart waar allerlei ‘muntjes’ onder

Zitten. Een sponsor krast een vakje open, betaalt het muntje wat

eronder vandaan komt en Krijgt als dank een vel met twaalf

kortingsbonnen. Er is weinig voorbereiding nodig en een

gegarandeerde opbrengst als iedereen een aantal mensen kan vinden

om een vakje open te krassen. We gaan dus krassen voor nieuwe

klassen. Krast u mee?”

<
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Namens de Oranjevereniging dit bericht:

Wij zijn Oranjevereniging Bergambacht en organiseren alle festiviteiten rondom Koningsdag. Dit jaar
willen we kinderen meer enthousiast maken voor het programma van Koningsdag 2025. Op 15 april is
er iemand van het bestuur langs geweest in de klassen van groep 5
t/m 8 om het programma te promoten en ideeén voor volgende
jaren met de kinderen op te doen om zo beter aan te sluiten op de
wensen van de leerlingen van De Ark. Hebben jullie ook als ouders
nog leuke ideeén voor ons programma laat het dan vooral weten.

Stuur ons een mail naar info@oranjeverenigingbab.nl

Groetjes, het bestuur van Oranjevereniging (Oranje Nassau)

Bergambacht

Woensdag 4 juni is de volgende bijeenkomst van dit schooljaar. We bidden met elkaar voor de school en alle
onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor alle rijkdom en

mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer.

Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!
We starten om 08.30 in de directieruimte en verwachten dat het een
uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze

worden voor het speellokaal opgevangen.

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze

dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl
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Op de Ark:

1 Zijn wij aardig voor elkaar,

want iedereen hoort erbij!

2 Luisteren wij naar iedereen,

zodat we elkaar goed blijven begrijpen.

3 Gebruiken wij alleen goede woorden.
4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander.
5 Houden wij de school en het plein schoon.

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal!

18-4 Goede Vrijdag — iedereen vrij

21 april t/m 5 | Meivakantie (inclusief Bevrijdingsdag)
mei
6-5 Hoofdluiscontrole

7-9 mei Kamp groep 8

19-5 Schoolreis groep 3 t/m 7 en ISK
21-5 Juffenfeest groep 0-2
21-5 Praktisch verkeersexamen groepen 7
23-5 Nieuwsbrief 8

Namens het team,

Vincent Geense Adriaan Hanse
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