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  GLAD IJS 
 

Het wordt – eindelijk - iets frisser buiten. Een week of wat geleden kon de winterjas voorzichtig uit de kast 

komen. Ook een heerlijke tijd, zeggen we dan tegen elkaar. Lekker fris, kacheltje aan, deken op de bank en 

het Sinterklaasjournaal kijken. De winter dient zich aan!  

 

Klimaatdrammers aan de ene kant en sceptici aan de andere kant roepen beiden om het hardst. Dat het 

klimaat enorm aan het veranderen is en dat dat in vorige eeuwen niet zo was. Of dat er helemaal niets aan 

de hand is en dat de natuur dat allemaal zelf wel weer oplost. De waarheid zal wel weer ergens in het midden 

liggen. En in de praktijk zien we dat volgens mij ook. Want ja, het wordt weer frisser. Maar nee, zoveel 

kunnen schaatsen als vroeger in uw en mijn jeugd, doen we toch echt niet meer. IJs. Van dat gitzwarte 

mooie ijs. Een poldertocht schaatsen van Bergambacht naar Berkenwoude, via Ouderkerk en Stolwijk weer 

terug. Zoiets. Het klinkt nogal nostalgisch. 

 

Behalve in het klimaat, is er ook politiek gezien van alles aan de hand. En nu bevind ik me echt op glad ijs. 

Een gezegde dat we meer uit moeten gaan 

leggen aan onze jeugdige scholieren vermoed ik. 

En ik blijf er in dit stukje maar vanaf. Van die 

politiek. Ik zeg niets over de onrust in ons land. 

Want dat is glad ijs. Het is eigenlijk vreemd dat in 

één van de beste schaatslanden ter wereld, dit 

gezegde is ontstaan met een vrij negatieve klank. 

Volgens het gezegde moet je je namelijk NIET op 

glad ijs begeven.  

 

Mozes was in een felle discussie verwikkeld. Met God. Mozes was het niet met Hem eens. En liet dat weten 

ook. Zo. Dát is pas glad ijs. God vertelt Mozes dat Hij zo klaar is met het morrende volk in de woestijn, dat Hij 

niet meer met hen mee wil trekken. ”U draagt mij wel op met het volk verder te trekken, maar U heeft niet 

laten weten wie U met ons meezendt.”  God geeft aan een engel mee te sturen, maar zelf ver weg van het 

volk te blijven. “Ik zou het anders in Mijn woede kunnen doden”. Mozes blijft aanhouden. “Als U niet zelf met 

ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken.” Met andere woorden: als U niet meegaat, blijven wij ook hier. 

“Toen zei de Heer tot Mozes: ook in deze zaak, die u gesproken heeft, zal Ik naar u luisteren, omdat Ik je 

goedgezind ben en Ik heb jou uitgekozen.”    
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Wát een lef. Mozes stáát voor zijn taak. Hij gaat het gesprek niet uit de weg. En daaronder zit een diepe 

afhankelijkheid van zijn God. Hij wil niet verkassen zonder dat God met hen meetrekt.  

 

Wij leren onze kinderen toch echt aan dat glád ijs, het beste ijs is wat je kunt 

hebben. En daar moet je tegenwoordig zo snel mogelijk op. Voordat het weg 

is. Je op glad ijs begeven is niet verkeerd, niet negatief. Als het maar stevig 

ijs is. Het vergt moed, lef en doorzettingsvermogen. En vertrouwen. Mozes 

vertrouwde met alles wat in hem was, op zijn God. Hij wist dat Hij met hen 

mee zou gaan. Maar moest daar alleen nog om vragen.  

 

We zijn verhuisd. We wilden niet de Badhuisstraat verlaten zonder dat Hij mee zou gaan. En we vertrouwen 

er op dat dat zo is. Met alles wat in ons is. En als we wankelen op dat gladde ijs wat het leven soms kan zijn, 

dan is er altijd wel iemand die een stoel onder onze handen schuift.  

 

 KINDEREN 

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal kinderen nieuw op school begonnen. Ze hebben hun plekje in 

groep 0a-1a gevonden! Jidde, Sem en Eveline: van harte welkom op onze school! De familie Mores, Zaccaria, 

Rachele, Irene en Giona gaan verhuizen naar Schoonhoven. We wensen hen een fijne tijd op de Rank! 

 

 PERSONEEL 

In de vorige nieuwsbrief hebben we veel mooi personeelsnieuws kunnen delen. Nieuwe collega’s die zijn 

gevonden en inmiddels gestart en de geboorte van Benjamin bij juf Mariëlle. In de afgelopen periode zijn er 

ook veel zorgen en verdriet bij teamleden ontstaan. Verschillende collega’s hebben te maken met overlijdens 

in de naaste familiekring, zorgen over gezondheid van vrienden of familieleden of zorgen over de eigen 

gezondheid.  

 

 NIEUWBOUW NIEUWS 

Een beetje zuur is het wel. Als je de nieuwsbrief van  

14 oktober nog eens opent, dan staat er onder andere: 

 

Dat dat anders gelopen is, is ondertussen oud nieuws.  

Er staat dan ook wel ‘Nieuwbouw-nieuws’ boven dit kopje. Maar 

er is niet veel nieuws te melden. Het is de verwachting dat 

minstens een jaar lang onderzoek gedaan moet worden naar 

het vermoeden van de aanwezigheid van vleermuis, huismus 

en/of gierzwaluw. Mochten die waargenomen worden, dan 

moeten er maatregelen worden genomen om deze beestjes een veilige nieuwe thuishaven te geven.  

 
Mijn plan met jullie 
staat vast zegt de 
Heer. Ik heb jullie 

geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk. Ik zal 

je een hoopvolle 
toekomst geven. 

 
(Jeremia 29) 
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We gaan nog in gesprek met de gemeente over proportionaliteit, ecologische footprint, een second opinion en 

welke gevolgen dit qua ruimte en financiën allemaal voor ons heeft. Voorlopig gaan we in een wat lager 

tempo wel verder met de plannen. Inrichting, buitenruimte en het afstemmen van alle installaties, moet 

gewoon nog gebeuren. Hier hebben we dan nét wat meer tijd voor dan we in eerste instantie dachten. Dat is 

dan wellicht het goede ‘nieuws’. 

 

 NIEUWE OPROEP: TUIN-VRIJWILLIGER GEZOCHT! 

Jarenlang heeft dhr. John Limo voor ons het buitenterrein onderhouden. Daar zijn we ontzettend blij mee. 

Want met (betaalde) vrijwilligers zijn we enorm geholpen. John heeft echter aangegeven er mee te stoppen. 

We zijn hem zeer erkentelijk voor de afgelopen jaren! Flux Hoveniers heeft het terrein rond ons huidige 

verblijf helemaal onkruidvrij gemaakt, straatwerk gedaan, straatkolken doorgespoten enz. Dat willen we 

natuurlijk graag zo houden. Weet u iemand die tegen een leuke vergoeding dit voor ons bij wil houden? 

Neem contact op met Adriaan Hanse!  

 

 HERHAALDE OPROEP: OVERBLIJVEN 

Vroeger moest je náblijven, tegenwoordig vooral óverblijven. Oftewel: we eten met elkaar op school. Dat is 

best een organisatie, maar met de hulp van u en vooral de overblijfmoeders, lukt dat heel goed.  

We hebben door de jaren heen een behoorlijk vaste groep ouders die zich hiervoor inzet. Met veel 

dankbaarheid, een vrijwilligersvergoeding én een gezellig jaarlijks etentje, is dat een hele leuk club om een 

bijdrage aan te leveren!  

Door allerlei omstandigheden moet er wel eens iemand 

aangeven te stoppen. Daarom zoeken we een aantal 

ouders die mee willen draaien in het ‘overblijf-rooster’. 

Geeft u zich hiervoor op bij Sylvia Koudstaal 

(sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl). Ook vanaf februari 2025 

hebben we weer mensen nodig. Dus kunt u niet per 

direct, maar later in dit schooljaar wel: dat hoort Sylvia 

ook graag! 

 

 DE SINT 

Op 5 december vieren we Sinterklaas op De Ark. De groepen 0, 1, 2, 3, 4/5 en de ISK gaan op die dag naar 

de Waard voor Pietengym! Daarna komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. De kinderen 

krijgen een klein cadeautje en wat lekkers. U hoeft geen tussendoortje mee te geven. Voor de groepen 5a 

t/m 8 hebben alle leerlingen €4,- gekregen om iets leuks te kopen. De lootjes zijn getrokken en we 

verwachten dat alle leerlingen een surprise maken. We hopen dat de leerlingen echt werk van hun surprise 

mailto:sylvia.koudstaal@cbs-deark.nl


 

Pagina 4 van 6 

 

 

 

maken! Wilt u het gedicht laten typen? Op de surprise plakken de leerlingen het gedicht met de naam. Koop 

bij voorkeur niet alleen snoep! De surprises moeten op maandag 2 dec. of dinsdag 3 dec. mee naar school 

worden genomen. In de ochtendpauze krijgen de leerlingen kruidnootjes en drinken van school. 

Het wordt vast een gezellige dag met elkaar! 

 SINTERKLAASINTOCHT 
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 KERST SING IN 

Na een geslaagde Kerstwandeling vorig schooljaar (ja…dat is alweer bijna een jaar geleden, nog een keertje 

nagenieten: klik op deze link), houden we dit jaar weer onze traditionele Sing-In. Deze keer op het 

schoolplein aan de Bloemengaarde! Bij deze van harte uitgenodigd op donderdagavond 19 december vanaf 

18.30. Neem buren, familieleden, bekenden 

of minder bekenden ook van harte mee! Het 

schoolplein is groot genoeg! Zo kunnen we 

weer ouderwets aan Bergambacht 

gezamenlijk de kerstboodschap laten horen! 

De kinderen krijgen in december meerdere 

uitnodigingen mee die ze uit kunnen delen 

aan hun omgeving. Vooraf eten we met de 

kinderen gezellig op school. U wordt daar 

nog nader over geïnformeerd. Bij deze alvast 

de voor-aankondiging! 

 

 KENNISMAKEN MET DE BIJBEL IS WEER TERUG!  

Stel uw kind zit hier op school maar u heeft zelf eigenlijk weinig kennis of idee over wat er in de Bijbel staat. 

U en uw partner zijn allebei helemaal niet opgegroeid met de Bijbel of het was wat op de achtergrond 

aanwezig. Uw kind komt wellicht wel eens thuis met iets uit de verhalen, leervragen of een lied. Misschien 

maakt u zelf een viering in de kerk mee. Het kan dan best handig zijn 

om een beetje idee te hebben over wat er eigenlijk in de Bijbel staat. 

Zodat u ook met uw kind mee kunt praten, een gesprek kunt voeren of 

begrijpt waar hij/zij mee thuis komt. Vandaar dat een groepje 

enthousiastelingen van de Schooladviesraad, kerken in het dorp en de 

school, de inhoud van een paar mooie avonden hebben bedacht.   

  

De data en inhoud zijn bekend! Alle avonden beginnen om 19.30 

(19.00 uur inloop) en eindigen altijd uiterlijk 21.30. 

U kunt één avond los bezoeken maar alle drie de avonden geeft 

uiteraard het beste beeld en de meeste informatie.  

 

- dinsdag 11 maart 2025:  Wat staat er allemaal in de Bijbel? 

- dinsdag 25 maart 2025:  Jezus: “Gewoon” een goed mens of zoon van God? 

- dinsdag 8 april 2025: De betekenis van Pasen 

 

Via deze link kunt u zich alvast opgeven! Het is niet verplicht, maar wel erg handig voor de organisatie om te 

weten (of via de QR-code): https://forms.office.com/e/m27MLwNX9x 

https://www.youtube.com/watch?v=2-9d37Z8FlQ
https://forms.office.com/e/m27MLwNX9x
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 GEBEDSGROEP 

Woensdag 22 januari is de volgende bijeenkomst van dit schooljaar. 

We bidden met elkaar voor de school en alle onderwerpen die rond 

de school en alle betrokkenen kunnen spelen. We danken God voor 

alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem krijgen en leggen de 

zorgen voor Hem neer. Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte 

welkom!  

We starten om 08.30 in de directieruimte en verwachten dat het een uurtje zal duren. Er is oppas voor kleine 

kinderen geregeld. Deze worden bij het speellokaal opgevangen. 

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl  

 DE VIJF SOCIALE DOELEN VAN DE SCHOOL 
Op de Ark:  

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons allemaal! 

 
  D.V. IN NOVEMBER/DECEMBER 

 

Namens het team,  

Vincent Geense  Adriaan Hanse 

1 Zijn wij aardig voor elkaar,  

want iedereen hoort erbij! 

 2 Luisteren wij naar iedereen,  

zodat we elkaar goed blijven begrijpen. 

 3 Gebruiken wij alleen goede woorden. 

 4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander. 

 
5 Houden wij de school en het plein schoon.  

 

26-11 GMR-vergadering 

28-11 Studiedag personeel 

5-12 Sinterklaasfeest 

13-12 Nieuwsbrief 4 

19-12 Kerst Sing-In 

20-12 Alle leerlingen om 12:00 uur vrij, start kerstvakantie 

mailto:gebedsgroep@cbs-deark.nl

