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Als we wegrijden geeft de auto nog nét niet aan dat de reservetank gebruikt gaat worden. Ongeveer 200
meter verderop begint het lampje wel te branden. Nog 80 kilometer te gaan dus. Dat wil zeggen, als je over
het vlakke land van Nederland rijdt, geen airco of radio aan en met meewind van de van Brienenoordbrug
rolt. De heuvelachtige Franse wegen zijn toch wat verraderlijker. Na 10 kilometer kunnen we nog 50, na 15
kilometer 30 en na 20 kilometer hebben we nog een restantje benzine waar we tien kilometer mee kunnen
rijden. De dichtstbijzijnde pomp is nog 12 kilometer verderop en op de achterbank beginnen wat zorgelijke
geluiden te klinken. Halen we het nog wel pap? Tuurlijk wel. Toch? Met de airco en radio uit en door zoveel
mogelijk van de heuvels af te rollen, halen we het onbemande tankstation in het kleine dorpje nét. Tot mijn

verbazing én opluchting komt er nog echt benzine uit de slang ook.

Als je dit verhaal ergens op een verjaardag deelt, komt er al snel
iemand met de suggestie dat je beter een elektrische auto kunt
kopen. Die kun je tenslotte overdl opladen! En dat is veel

goedkoper! Dat er in datzelfde Franse dorpje in de verste verte

geen fatsoenlijk laadstation te vinden is, nemen we dan op de
koop toe. Om nog maar niet te spreken over de vraag hoe je 1200
kilometer in een full-electric auto af moet leggen. Met een gemiddelde actieradius van 250 kilometer en een

caravan achter je aan. Hoe je het ook went of keert: iedere soort auto kent zijn beperking.

Soms moet je gewoon even bijtanken. Of weer ‘opladen’. Noch auto, noch mens kan eindeloos doorgaan op
dezelfde voorraad energie. Een vakantie, goed boek, leuk feestje of fijn gesprek kunnen van die
oplaadmomenten zijn. Zelfs Jezus trekt zich even terug. De constante stroom van mensen die hem volgt, de
eindeloze discussies met de strenge wetgeleerden, matten hem af. Alleen op een berg, in het prachtige

landschap van Israél, komt Hij tot rust bij Zijn Vader. Als Jezus weer beneden is, kiest

Hij definitief twaalf trouwe helpers uit. Alsof, en dat is mijn interpretatie, Jezus

zich nog eens beseft hoe ondersteunend een team van mensen kan zijn.
Hierheen. Naar mij toe,
allen die vermoeid en belast

Waar we in de landelijke politiek zien dat de roestige auto van het voormalige Zijt, en Ik zal u rust geven.
kabinetsteam wordt gepresenteerd als een goed lopende, splinternieuwe mizie 1

Tesla, hoop ik dat uw batterij langer meegaat dan de actieradius van een
eventueel nieuw kabinet. En als u een geestelijk oplaadstation nodig hebt: plug

eens in bij de Maker.
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De instroomgroep is rustig begonnen. Twee leerlingen zijn nét op het moment van verschijnen van deze
nieuwsbrief, 4 jaar geworden. Hanna en Celina: van harte welkom in groep 0/1! Heeft u, of kent u, nog
kinderen die dit schooljaar al vier jaar worden: zorg dat de kinderen op tijd worden aangemeld. Een

eventuele extra instroomgroep later dit schooljaar, hangt écht af van meer aanmeldingen.

Zoals u eerder heeft gehoord en gelezen, was de personele bezetting in de groepen 2/3 en 4a niet definitief.
Met de flexibele inzet van eigen collega’s en leerkrachten uit de invalpool, konden we tot nu toe de groepen
steeds met goede leerkrachten bemensen. Vanaf de herfstvakantie moest daar wel een definitievere oplossing
voor gevonden worden. De meest voor de hand liggende optie was het werven van nieuw personeel. Met
advertenties, social media en zelfs een wervingsbureau is dit vdor en na de zomervakantie geprobeerd.

Zonder enig resultaat. Het grote lerarentekort is nu ook echt in dorpen als Bergambacht voelbaar.

Toch hebben we voor beide groepen een solide oplossing gevonden. Dat kon alleen maar door het
meedenken van de collega’s zelf. In groep 2/3 gaan juf Nienke en juf Annemieke Vis de vaste ‘tandem’
vormen. In groep 4a zal juf José van werkdagen wisselen en naast haar komt meester Frank vanuit de
invalpool voor ‘vast’ de rest van het jaar werken. We zijn dankbaar voor deze oplossing en hopen dat de rust

in beide groepen en voor alle kinderen, ouders en collega’s weerkeert.

Na de herfstvakantie gaat de school weer op momenten open voor ouders en verzorgers. We zijn blij om u als
ouders weer in de school te ontmoeten! Ook voor uw kind is het fijn dat ze weer even alles aan hun vader of
moeder kunnen laten zien. Afspraken, gesprekken, even een tas binnen brengen: dat deden we eigenlijk
allemaal al weer een beetje. Dat wordt ook weer steeds normaler. Voornamelijk voor de groepen 0 tot 3 is

de onderstaande aanpassing bedoeld.

De ‘corona-periode’ heeft ons allemaal dingen geleerd.
Zaken die we zijn gaan missen, dingen die ook best rust
gaven. Rond dit thema hebben we gezien dat het voor de
rust in de school en de zelfstandigheid van de kinderen,
ook goed is dat er zelfstandig, zonder ouders, naar binnen
wordt gegaan. Tegelijkertijd is het ook fijn om momenten
van contact in de klas te hebben tussen leerkracht, leerling
en ouder. Daarom hebben we als school besloten niet

terug te gaan naar exact dezelfde werkwijze als voor

corona, maar het ook niet te houden zoals het nu is.

Vanaf de herfstvakantie mogen alle kleuters op dinsdag en vrijdag naar binnen worden gebracht (door een

ouder, opa, oma, oppas). Op de andere dagen zal de leerkracht buiten staan om de kinderen op te vangen en
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mogen de kinderen zelfstandig naar binnen. In groep 3 mogen de ouders op vrijdag met hun kind mee
naar binnen lopen. Als u op beide dagen werkt, of voor groep 3 op de vrijdag en daarom niet in de
gelegenheid bent om uw kind in de klas te brengen, neemt u dan even contact op met de leerkracht. Dan
zoeken we naar een passende oplossing. Dit gaat uiteraard niet over steeds incidentele aanpassingen, maar

een vaste structuur die dan voor iedereen werkbaar is.

Op woensdag 3 november is het dankdag. De viering wordt in de Laurentiuskerk gehouden en begint om
09.00 uur voor de groepen 3 t/m 8. Het thema van de dienst is: “"Dankbaar Doorgaan” vanuit Genesis 8:15 —
22 en 9: 8- 17. Het verhaal van Noach die uit de Ark vertrekt, staat centraal. Na de crisis waar Noach en zijn
gezin zich in bevonden, gaat de deur van de Ark open en ligt er een nieuwe wereld voor hen open. Het eerste
wat ze doen is niet een nieuwe baan zoeken, huis bouwen of eten verbouwen. Ze offeren eerst een
dankoffer. Ze danken God dat Hij hen door de crisis heeft geholpen. God belooft op Zijn beurt trouw aan de

mensheid. Een prachtig thema om daar dit schooljaar wat extra bij stil te staan.

Actie Schoenendoos
Noach offert een dankoffer. Wij willen ook op een concrete manier aan de slag met het thema ‘offeren’. Dit
jaar koppelen we Actie Schoenendoos aan deze Dankdagdienst. Daar is voor de kinderen wel wat

voorbereiding voor nodig, vandaar dat we u alvast op tijd informeren.

Alle kinderen (0 t/m 8) krijgen deze week een folder mee. Hierin staat wat je allemaal nodig hebt om een
schoendoos te vullen.
e Alle kinderen hebben een schoenendoos nodig.
e Uw kind kan kiezen of ze voor een jongen of een meisje een doos maken. Ook de leeftijd kan
gekozen worden.
e Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €5,-. Dat geld wordt gebruikt voor het transport van de
dozen. De eigen bijdrage kan via een QR-code worden overgemaakt (voorkeur!). Het geld kan ook in de
envelop gedaan worden. Deze envelop moet NIET in de doos, maar kan ingeleverd worden bij de
leerkracht.
e Als de schoenendoos is gevuld, mag de doos worden ingeleverd op school. Op woensdag 27
oktober moeten de dozen zijn ingeleverd.

¢ Heeft u meerdere kinderen op school? Dan kunnen we ons ook heel goed voorstellen dat u één doos

per gezin doet! SCHOENEN
We hopen op een hele mooie stapel dozen die we aan D OOSACTIE

www.schoenendoosactie.nl aan kunnen bieden.
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Scholen kosten geld. Dat ondervinden wij. Schoolgaande kinderen ook. En dat merkt u. Wij leven in een land
waar het christelijk onderwijs vrijwel geheel gefinancierd wordt vanuit overheidsgelden. Dit is in de wereld
nagenoeg uniek! De toegewezen budgetten zijn in principe toereikend om de noodzakelijke leermiddelen te

kopen.

Toch zijn er middelen en materialen nodig en wenselijk waarvoor de bekostiging vanuit het Ministerie niet
toereikend is. Ook allerlei —op het eerste gezicht niet de meest noodzakelijke- activiteiten kosten extra geld.
Hierbij kunt u denken aan schoolreis, schoolkamp, groepsexcursies, sportdag, vieringen, geschenken,
traktaties, afscheid groep 8 enz. Juist deze extra activiteiten maken het
onderwijs zo leuk. Zoals u wellicht in de schoolgids hebt gelezen,
vragen wij van u een tegemoetkoming in de kosten middels de
ouderbijdrage. Wij zijn wettelijk verplicht u te melden dat deze
bijdrage in principe vrijwillig is. We hopen echter wel dat u de morele

verplichting voelt en deelt, juist omdat wij er voor kiezen om schoolreis

niet apart in rekening te brengen.

De facturatie gaat dit jaar net als vorig jaar. Begin oktober ontvangt u een IDEAL-link via Parro. Dit betreft
een factuur per gezin, waarbij kinderen ingeschreven na 1 oktober niet meegenomen zijn. Zij betalen het
eerste jaar geen ouderbijdrage. De facturen worden vanuit ons systeem automatisch gegenereerd,

controleert u deze alstublieft goed.

Mocht u echt niet in staat zijn om de bijdrage te betalen of is er iets niet duidelijk, neemt u dan contact op

met Vincent Geense. We zoeken dan met elkaar een passende oplossing.

Vorig schooljaar heeft, ondanks de lockdown, het zendinsgeld het mooie
bedrag van €1280,- opgebracht voor Stichting Coming Home. De

sponsorkinderen hebben we daarnaast ook gesteund met ruim €700,-.

De teller staat weer op nul. Een nieuw, belangrijk en aansprekend doel wordt

weer gezocht. Ook deze keer weer een doel wat dicht bij de kinderen staat en
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waar we vol passie en bewogenheid voor gaan sparen. In de volgende

nieuwsbrief daarover meer!

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee
adoptiekinderen van Woord & Daad. De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haiti en Espoir (6)

uit Benin. Ook sturen zij iets op. In deze periode zal dit gebeuren door groep 0a/l1a en 1b.
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Woensdag 27 oktober is de volgende gebedsgroep van dit
schooljaar. We bidden met elkaar voor de school en alle

onderwerpen die rond de school en alle betrokkenen kunnen spelen.

We danken God voor alle rijkdom en mogelijkheden die we van Hem
krijgen en leggen de zorgen voor Hem neer. We zijn op zoek naar
meer bidders. De gebedsgroep is géén vaste groep ouders waar je ‘bij moet horen’. Iedereen is altijd
welkom. Wilt u ook komen bidden? Weet u van harte welkom!

We starten om 08.30 in het handvaardigheidslokaal (bovenste verdieping) en verwachten dat het een uurtje

zal duren. Er is oppas voor kleine kinderen geregeld. Deze worden voor het speellokaal opgevangen.

Kunt u zelf niet, maar heeft u wel gebedspunten voor ons? Mail ze dan naar gebedsgroep@cbs-deark.nl

Op de Ark:

1 Zijn wij aardig voor elkaar,

want iedereen hoort erbij!

2 Luisteren wij naar iedereen,

zodat we elkaar goed blijven begrijpen.

3 Gebruiken wij alleen goede woorden.
4 Zorgen wij goed voor de spullen van de ander.
5 Houden wij de school en het plein schoon.

Zo blijft de Ark een hele fijne en leuke school voor ons

allemaal!

Pagina5van 6


mailto:gebedsgroep@cbs-deark.nl

11-10 MR vergadering
14 en 15-10 | Studietweedaagse — alle kinderen vrij
18-22 oktober | Herfstvakantie

25-10 Hoofdluiscontrole
26-10 Oudermorgen groepen 2/3 en 3
27-10 Inleveren Schoenendozen
27-10 Gebedsgroep
28-10 Oudermorgen groep 2/3 en 3
3-11 Dankdag in Laurentiuskerk
8-11 Week van de Mediawijsheid
9-11 Oudermorgen groep 0-2
11-11 Oudermorgen groep 0-2
11-11 Nieuwsbrief 3

Namens het team,

Vincent Geense

Adriaan Hanse
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