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 TROOSTVOLLE HOOP        
 

De buurman van het appartementencomplex wenkte me. Het was de maandag na de herfstvakantie en ik liep 

buiten op het plein. “Wat heerlijk dat jullie er weer zijn!” riep buurman me toe. “Veel te stil in de vakantie” 

verduidelijkte hij. Buurman is geen eenzaam type. Hij onderneemt nog van alles, ondanks zijn hoge leeftijd. 

Hij heeft genoeg familie om zich heen en in de buurt. Waar wij de kinderen nog wel eens aanspreken op het 

geluidsniveau, geniet buurman er zichtbaar van. Een kwestie van ‘omdenken’ ?! 

In het nieuws gaat het de laatste weken vaak 

over ‘kwaliteit van leven’. En dat is een 

bijzonder moeilijke vraag. Van ‘ondraaglijk 

lijden’, verschuift de discussie nu naar ‘totaal 

zelfbeschikkingsrecht’. Heeft de mens het recht 

om zelf te kiezen wanneer, en op welke manier 

men sterft?  

In de krant las ik een piepklein berichtje. “Bejaarde man geadopteerd door kleuter”. Een 84-jarige man in 

Amerika, kreeg een 5-jarige ‘buddy’. Het was zijn redding. Opeens kreeg zijn leven weer zin. Van dat soort 

initiatieven word ik blij.  

De juf moest écht even binnenkomen met die lieve kinderen. Want dit had ze echt niet verwacht. Zij? Een 

mandje met lekkere dingen omdat het Dankdag is? Waar had ze dat aan verdiend? Het groepje hoefde 

eigenlijk alleen maar even te luisteren naar de oudere mevrouw. En dat was al genoeg.  

Een vader sprak me aan over de Themaviering. Hij had een zware tijd achter de rug en was al even niet in de 

kerk geweest. Toen de kinderen het lied ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’ aanhieven, liepen de tranen 

over zijn wangen. 

Het bovenstaande lijkt misschien wat onsamenhangend. Maar uit die kleine 

dingen (‘geluid’ voor de buurman, lied voor de vader, buddy voor de eenzame 

oudere) spreekt een boodschap van hoop uit. Of troost. Als er weinig hoop meer 

is. Op welke manier kunnen en mogen we, door hele kleine momentjes, een 

werktuig in Zijn hand zijn? Hoe kunnen we hoop of troost bieden aan hen in 

moeilijke omstandigheden? 

Kinderen maken wel eens lawaai. Gewoon echt teveel geluid. Kinderen slaan soms met deuren of schreeuwen 

te hard. Vanaf vandaag denk ik aan Buurman. “Ik, last? Haha, helemaal niet. Desnoods zet ik mijn 

gehoorapparaatje zachter.” Tsja, elk voordeel hep zijn nadeel. Tienduizend redenen van dankbaarheid: hoe 

moeilijk dankbaarheid soms ook is: ik zie dagelijks al 271 dankbaarheidjes binnen komen.  
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De HEER waakt 

over je gaan en je 
komen, van nu af en 
tot in eeuwigheid. 

(Psalm 121:8) 
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 KINDEREN 

Twee kinderen zijn de afgelopen maand vier jaar geworden en mochten naar school! Rebekka de Jong en 

Jaron Vonk: van harte welkom in groep 0/1a!                

 

 OPBRENGST THEMA ‘KUNST’ 

Het thema ‘Kunst’ van de groepen 1/2 en 2 werd deze keer afgesloten met een tentoonstelling en heuse 

kunstveiling. Meerdere topstukken, geïnspireerd door het werk van Picasso, werden voor prachtige bedragen 

verkocht. De kinderen konden zelf bieden, zorgden voor de verkoop van kaartjes en telden samen het geld. 

Ze kwamen op een totaalbedrag van €232! De klassen kunnen hier mooi materiaal voor kopen voor in de klas 

en de helft wordt opgeteld bij het zendingsgeld!  

 

 OUDERMORGEN GROEP 0-2 

Op dinsdag 15 en donderdag 17 november zijn alle ouders van harte uitgenodigd om een kijkje te komen 

nemen in de groepen 0-2. Tussen 08.30 en 10.00 uur kunt u gezellig bij uw kind blijven en maakt u een deel 

van een gewone schooldag mee. U kunt zich opgeven via het prikbord bij de lokalen. We willen u wel vragen 

om zónder de kleinere broertjes en zusjes te komen.  

 BSO OPEN OP WOENSDAG 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is de BSO ook op de woensdag open. BSO Speelwijs verzorgt nu 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de voorschoolse opvang van 7.00-8.30 en op maandag t/m 

vrijdag na schooltijd tot 19.00 de naschoolse opvang. Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.speelwijs.nl of contact opnemen met Dorine Groenevelt 06-13309024. 

 

 

 WEBSITE 

Op de achtergrond, ook in letterlijke zin, wordt er hard gewerkt aan de nieuwe 

schoolwebsite. We lopen strak op schema, het ‘design’ is zo goed als af, de 

technische vertaling en implementatie volgt nu. Op www.cbs-deark.nl kunt u 

nog niet veel vinden. Documenten (verlof, aanmelding, informatie) kunt u 

gerust aan ons vragen via de mail, of live in ‘het kamertje’. Deze kinderen 

komen in ieder geval terug op de site: 

 

 

http://www.speelwijs.nl/
http://www.cbs-deark.nl/
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 LEZEN MAAKT JE WERELD GROTER 

 

Tijdens de ouderavond rond het onderwerp ‘Lezen’ hebben we aangegeven graag samen met u het 

leesonderwijs op school gestalte te geven. Dat moeten ouders, kinderen en leerkrachten echt samen doen. 

Vandaar het onderstaande bericht waarmee u een abonnement kunt nemen op het kindertijdschrift Maan 

Roos Vis! behorende bij onze leesmethode.  

 

Kijk en leer mee met uw kind! 

Welke letters en woorden kan uw kind in groep 3 al lezen? Kijk en leer thuis mee met het leukste 

kindertijdschrift Maan roos vis! U kunt samen met uw kind oefenen met leerstof die 100% aansluit bij de 

methode op school. Wij attenderen u erop dat u tot 8 november 2016 een jaarabonnement op Maan roos vis 

kunt afsluiten op zwijsen.nl/tijdschriften.   

Waarom Maan roos vis? 

- Sluit 100% aan bij de leerlijnen van school 

- Spelenderwijs leren lezen, rekenen en schrijven 

- Aanbevolen door leerkrachten 

- Abonnement stopt automatisch 

- Iedere maand een gratis nieuwsbrief vol tips voor ouders en extra werkbladen 

 
 

 SCHOOLFOTOGRAAF 

Aan het begin van het schooljaar heeft onze eigen schoolfotograaf, juf Anne Marie, de groepsfoto’s gemaakt. 

De digitale variant is prima gelukt, alleen de drukker laat het afweten. Tot nu toe hebben we drie keer de 

schoolfoto’s retour gezonden omdat ze verkeerd waren geprint. Tot grote frustratie van ons, dat begrijpt u. 

We hadden de foto’s namelijk allang aan u willen geven. Niet getreurd: wat in het vat zit verzuurt niet, geduld 

is een schone zaak en Rome is niet in één dag gebouwd. Met andere woorden: het komt echt! 
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 GOEDE-DOELEN COMMISSIE 

Het nieuwe zendingsdoel is bekend en de presentatie voor de klassen is 

geweest! Een medewerkster van ArkMission heeft de kinderen verteld over 

het leven in de gevangenis en welk mooi werk ArkMission daar mag doen. 

Dit jaar sparen wij voor de zogenaamde ‘bajesagenda’. Iedere gevangene in 

Nederland kan zo’n agenda krijgen. Daarin staan, naast de gewone inhoud, 

ook teksten, bemoedigingen, liederen of gedichten. Iedere agenda kost 

ongeveer €2,-. Tot nu toe kunnen we dus al 350 gedetineerden bemoedigen 

met het genoemde boekje! 

 

Volgens een rooster sparen er ook steeds een aantal groepen voor twee adoptiekinderen van Woord & Daad. 

De groep die aan de beurt is, bidt voor Pierre (15) in Haïti en Jerome (6) in de Filipijnen. Ook sturen zij iets 

op. In de maand november zal dat gebeuren door de groepen 2a en 3a. 

 
 SAR – EVEN VOORSTELLEN 

Dit jaar zijn er drie nieuwe SAR-leden begonnen. Met deze drie zijn we, voor het eerst in twee jaar tijd, weer 

helemaal bezet en zonder ‘vacante’ plekken. Corné Roest heeft de voorzittershamer in zijn bezit, Marleen 

Verdoold blijft secretaris en Klaas Speksnijder was al lid. Hieronder stellen twee van de drie ‘nieuwelingen’ 

zich even voor. In de volgende nieuwsbrief zal het laatst aangesloten lid zich voorstellen. 

Aletta de Haaij Corina Hoogendoorn 

Mijn naam is Aletta de Haaij. Ik 

ben getrouwd met Arie en we 

hebben 4 kinderen waarvan 

er 3 op de basisschool zitten 

(in groep 4, 3 en 1). Op dit 

moment ben ik full-time 

‘thuisblijfmoeder’, maar in het 

verleden ben ik werkzaam geweest in het 

basisonderwijs als groepsleerkracht en IB’er 

(waaronder ook een half jaar op de Ark). Het is 

boeiend om op een andere manier (nu als lid van de 

SAR, maar ook als moeder) bij het onderwijs 

betrokken te zijn!  

Als moeder van 2 

schoolgaande 

kinderen (Eva in 

groep 4a en Stan 

in groep 1/2) merk 

ik hoe bijzonder en 

waardevol ik het 

vind dat we in ons dorp 

zo'n goede en positief christelijke 

school hebben. Zo gaaf dat elke dag  aan de 

kinderen  Jezus liefde zichtbaar wordt gemaakt in 

woord en daad. Daarom wil ik mij graag inzetten 

voor de SAR en mee denken om de identiteit van 

onze school te borgen. 
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  SCHOOLONTWIKKELING: SCHOOLPLAN  

In het afgelopen jaar hebben we als team hard gewerkt aan een nieuw schoolplan. Een ontwikkelplan voor de 

komende vier jaar. Extra opdracht vanuit de Vereniging dit jaar: vang het schoolplan in één A4-tje. Deze 

willen we graag met u delen. 

 

 MEET & GREET (JUF) GERRIE EN HANS  

Wanneer: dinsdag 8 november 2016  

Hoe laat: welkom tussen 15:00 uur en 21:00 uur  

Waar: Pannenkoekenrestaurant Onder de Molen, 

Molenlaan 16, Bergambacht  

  

Kom gezellig op eigen kosten een pannenkoek eten of 

koffie drinken met wat lekkers om Hans en Gerrie weer 

te ontmoeten!  Graag vooraf reserveren: 0182-351300. 

Een deel van de opbrengst is voor Hans en Gerrie!  

  

PS Je kunt dus gezellig een pannenkoek komen eten, maar schikt dat niet dan kun je ook eind van de middag of juist ’s avonds na het 

eten gewoon even koffie komen drinken om Hans en Gerrie te ontmoeten en gezellig bij te kletsen.   

Alle kosten zijn voor eigen rekening en een deel van de opbrengst is voor het goede doel.  
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 REGEL VAN DE WEEK 

 

 NIET VERGETEN/CHECK 

O 
Sparen: Tankbonnetjes van Botter – in de blauwe ton bij de hoofdingang 

O 
Batterijen inleveren – in de batterijenton bij de hoofdingang 

 

   D.V. IN NOVEMBER/DECEMBER 

08-11 GMR vergadering 

10-11 Schoolbezoek aan de Ark van de Raad van Toezicht (PCPO) 

15-11 Oudermorgen groep 0-2 

17-11 Oudermorgen groep 0-2 

05-12 Sinterklaasfeest op school (groep 1-4 ’s middags vrij) 

07-12 Gebedsgroep 

16-12 Nieuwsbrief 4 

 

Namens het team, 
Vincent Geense en Adriaan Hanse 

7-11 nov Naar alle mensen ben je beleefd 

(op weg naar gym, tegen een bezoeker/voorbijganger etc.) 

 

14-18 nov We houden ons aan alle pleinregels 

(alleen een bal van school, fietsen in de rekken/verder niets op 

wielen, kleuterspeelgoed is van kleuters,…) 
 

21-25 nov Als de bel gaat, ga je direct naar buiten 

(blijf dus niet onnodig in de gang of bij de wc hangen, 

alleen als je toestemming hebt mag je binnenblijven)  

28 nov – 2 dec De werkplekken zijn om te werken 

(een werkplek is geen hangplek) 

 

5– 9 dec We houden alles schoon en netjes 

(de kapstok/luizentas, de wc, de gang, de vensterbanken, de 

werkplek)  

12 – 16 dec WC-gebruik: zo snel mogelijk en let op netheid en 

hygiëne 

(doortrekken, handen wassen, deuren sluiten)  


